Zondagsbrief 13 juni 2021 - 2e zondag na Trinitatis

Evangelisch=Lutherse Gemeente Zuid-Nederiand

Nu deze zondag al onze kerken weer open zijn beéindigen
we voor dit moment onze wekelijkse video-vieringen.

U bent van harte uitgenodigd onze of een andere kerk in uw
omgeving te bezoeken. (lees verder op pagina 2)

We wensen u een goede zondag.
ds. Willem Boon en ds. Susanne Freytag

v‘l‘ ominee, alsjeblieft geen politiek in de kerk!”
Met deze woorden sprak mij een gemeente-
( lid aan, toen ik net intrede had gedaan in een
nieuwe gemeente. “Gaat u maar de oudere
gemeenteleden en de zieken bezoeken, dan doen wij de
rest wel.”

In mijn jeugd ben ik lid geweest van een politieke jonge-
ren organisatie, dus ik was, en ben nog steeds niet te-
rughoudend om over politieke
thema’s na te denken.

Vandaag gaat hetin ons gelezen =
deel uit Ezechiél om de grote po- s
litiek van de tijd waarin dit deel
geschreven is. De grootmach-
ten van zijn tijd, Babylon en g
Egypte staan in spanning met
elkaar. De koning van Babylon =
Nebukadnezar heeft Judaon- = = o
derworpen. De koning van Juda §&

weggevoerd naar Babylon en de 3
bestuurs-top van het land weg- g
gehaald. Een andere koning is
als vazal van de koning van Babylon aangesteld.

Dit wordt ons in Beelden weergegeven: De adelaar (Ne-
bukadnezar) haalt de top van de ceder (het koningshuis
van David) weg en een andere plant (de vazalkoning)
groeit als kleine maar wel welvarende druivenrank.
Dit had goed kunnen gaan, ware het niet, dat deze wijn-
rank water zoekt (bescherming zoekt) bij een andere
adelaar, de Farao van Egypte.

Het gevolg is, dat Nebukadnezar dit niet accepteert, en
Jeruzalem bestraft, de tempel en de stad verwoest. De
val en de ondergang van Jeruzalem was dus niet het
gevolg van de bedreigende Nebukadnezar maar het

' Ezechiél 17: 22-24
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hadden met elkaar een verbond gesloten, dat door Je-
ruzalem eenzijdig werd afgebroken. Aangezien zo'n
verdrag altijd met een beroep op de eigen God werd af-
gesloten, was dus de koning van Jeruzalem ook onbe-
trouwbaar tegenover zijn eigen God gebleken. De straf
over Jeruzalem was dus eigenlijk de straf van God, die
de koning zelf over zijn land had afgeroepen.

Hier ligt de parallel met onze tijd: God wil trouw blijven
~#8 met zijn mensen, maar wanneer
zijn mensen niet trouw zijn met
Hem, dan roepen ze de ellende
over zich af. Maar, God zelf, zo-
als uit het vervolg van het ver-
haal zal blijken, blijft trouw aan
zijn belofte. Hij zal een eind ma-
ken aan de ellende, en zal een
J nieuwe bloeitijd doen ontstaan.

Deze belofte geld ook voor ons:
Ellende, verdriet, haat en nijd
zullen in deze wereld niet het
laatste woord hebben. God zelf
zal verzoening brengen en een
andere tijd. Een tijd waarin gerechtigheid en betrouw-
baarheid zal regeren, want Hij is rechtvaardig en be-
trouwbaar.

ds. Willem Boon
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gevolg van de onbetrouwbaarheid van de vazalkoning, ;

die Nebukadnezar had aangesteld in Jeruzalem.

De vazalkoning van Jeruzalem en de koning van Babel

Vanaf 13 juni staat deze overdenking
als video op ons YouTube-kanaal.
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ds. Susanne Freyt‘ag
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Voorbede

Trouwe God
U vraagt onze trouw.
Zo vaak vergeten we onze trouw aan U, God.
Blijf ons herinneren aan uw goede Woord
Aan uw beloften van trouw

Evangelie lezing

In het zeventiende hoofdstuk van Ezechiél lezen
we dat de profeet de opdracht krijgt een parabel
te vertellen. Deze parabel, begint met een adelaar
die een takje uit de top van een ceder plukt. Dat
takje legt de adelaar, in een “land van handelaars,’
en een “koopmansstad.”

Daarna neemt de adelaar een andere stek, geen
ceder: deze groeit uit tot een lage maar goed geaar-
de wijnstok. Die wijnstok richt zijn takken echter
naar weer een andere adelaar, die hem losrukt en
zijn vruchten afplukt.

i

In de verzen 22-24 volgt een tweede parabel, weer over
een twijgje dat ditmaal niet door een adelaar maar door
God zelf uit de top van een hoge ceder wordt geplukt.

Ezechiel 17: 22-24

Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de
hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijg-
je wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en
verheven berg.

Op de hoogste berg van Israél zal ik het planten, het
zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een
prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw
van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten
vogels die er zijn.

En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik,
de HEER, het ben die een hoge boom velt en een klei-
ne boom doet groeien, die een gezonde boom laat
verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien.
Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”

Die mensen laat bloeien

God schenk ons leiders
Die het volk leiden
Naar vrede en gerechtigheid
Die luisteren naar wat U van hen verwacht

God schenk ons een samenleving
Waarin het kleine kan groeien
Waar we aandacht hebben voor elkaar
En ervoor zorgen dat een ieder
Tot zijn recht komt

God we bidden U dat
Wijzelf geworteld blijven in U
Die bron van alle leven is
Dat we groeien in verbondenheid met U
Amen

Zegenbede

Moge God ons zijn
Bescherming schenken op de weg die wij gaan.
Moge Christus ons zijn genade
en vergeveing schenken
waar we afswalen van het goede.
Moge de Heilige Geest ons geloof inspireren
en aanwakkeren

Daartoe zegene ons

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

Collecte

De collecte is bestemd
voor het werk van de eigen kerk.
Uw gift kunt u overmaken naar
NL43 RABO 0373 7412 51
~t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland.

onder vermelding:

Gift Voor het werk van de Kerk
of Gift voor het kerkblad
Heel hartelijk dank!

De kerken zijn weer open,
video's en zondagshrieven stopt

ijn dat u heeft gekeken. Wij
hopen dat het u iets heeft ge-
bracht.

Dit is voor dit moment de laat-
ste (gemonteerde) videoviering
en zondagsbrief. Nu op deze
zondag al onze kerken weer
open zijn beéindigen we onze
wekelijkse video-vieringen.
Wellicht dat we in deze of een
andere vorm weer bij u binnen
komen.

Alle videovieringen blijven op
ons YouTube kanaal staan. Kijkt
u ze gerust terug.

Dit is de 56-ste videoviering ge-
maakt voor u tijdens de Coro-
na pandemie vanaf maart 2020

video op zondagmorgen vroeg
via YouTube bij u af te leveren.
en een zondagsbrief te maken
en versturen.

In de loop van deze periode
hebben veel mensen belange-
loos meegewerkt. Daar zijn we
heel blij mee. Allemaal enorm
bedankt!

De kerken zijn weer open. Naar
verwachting kunnen we na de
vakantie in september ook weer
zonder ander-halve-meter af-
stand samenkomen en schud-
den we elkaar weer de hand.

U bent van harte uitgenodigd
onze of een andere kerk in uw
omgeving te bezoeken.

tot juni 2021. Het
was een arbeidsin-
tensieve klus om
elke week weer een

Wilt u reageren ... graag
stuur dan een e-mail naar:
redactie@lutherszuidnederland.nl
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