Zondagsbrief 25 april 2021 - Jubilate

In deze tijd van Lock-Down en avondklok en steeds maar weer
berichten over grote hoeveelheden besmettingen en de
maatregelen vanwege het coronavirus blijven veel mensen
noodgedwongen thuis.
Daarom brengen de predikanten u weer een wekelijkse
zondagsbrief.
Een zondagsbrief ter inspiratie en meditatie.
We wensen u een goede zondag.
ds. Willem Boon en ds. Susanne Freytag

oe schenk je troost en nieuwe kracht aan
mensen die het niet meer zien zitten, die moe
en uitgeput zijn? De woorden van de profeet
Jesaja zijn woorden van troost voor het volk
Israel dat in ballingschap leeft. Hun klacht is ‘God heeft
ons in de steek gelaten, ziet ons niet meer.’

Ook wij zien het soms niet meer zitten. We zijn moe
van de corona-maatregelen, moe van de beperkingen
die dit ons oplegt. Het niet kunnen doen wat je graag
wilt dat is ook vermoeiend. We verliezen gaande weg
de hoop op een terugkeer naar het oude.

Maar willen we nu écht terug naar het vele dat we
willen. Moeten we terug naar een gejaag van het ene
event naar het andere?

Ik wil het hier ook even opnemen
vOOr het gevoel dat we moe van iets
zijn. De moeheid remt ons afen laat {38
ons stil staan. Daarin ligt ook kans ¥
VOorT vernieuwing ...

En wat doet Jesaja nu? Hoe schenkt
hij troost en kracht aan de ver-
moeiden? Hij roept de mensen allereerst op om verder
te kijken dan alles wat de mens hopeloos maakt.

“Kijk omhoog!”, zegt hij “Kijk naar de hemel en de ster-
ren!” Kijk naar God, zijn schepping, kijk om je heen!
Zie de schepping Gods. Als we deze dagen om ons heen
kijken zien we hoe de natuur opstaat uit de winter —
wat een kracht! Kijk hoe alles uitbundig tot bloei komt!
Die mooie natuur in de lente! Kijk maar om je heen, de
zon, de regen, dag en nacht. In al die dingen kun je God
de schepper herkennen. Als je zo naar de natuur, de
schepping kijkt zie je: God de eeuwige die nooit uitge-
put raakt.

Wat Jesaja hier duidelijk maakt: De energie om de in-
nerlijke vermoeidheid te overwinnen komt niet uit ons-
zelf maar van buiten. “God geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed, wie hoopt
op de Heer krijgt nieuwe kracht” Misschien hebt u dat

Jesaja 40: 26-31
God schenkt a/e vermOG/de kracht

ds Susanne Freytag
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ook eens meegemaakt, toen u in de put zat, hoe dan
een goed woord van een ander u weer moed en hoop
en daardoor energie geeft.

Wat Jesaja doet en probeert is de mensen weer in ver-
binding brengen met God: allereerst door te wijzen op
Gods schepping. Jesaja probeert de mensen uit hun klei-
ne, eigen, besloten wereld te halen en weer in verbin-
ding te brengen met de onuitputtelijk bron van nieuwe
kracht, die God is!

Kijk omhoog! Is de oproep van Jesaja en dat maakt de
wereld meteen groter en wijder, plaatst je eigen sores
in een ander perspectief. En wanneer je je zo opent voor
God dan ontstaat er als vanzelf verbinding en stroomt
- energie jou kant op.

PN Jesaja vertelt: “Wie hoopt op de Heer
s krijet nieuwe kracht”, zo stellig zegt
| Jesaja het en vervolgt: “hij slaat zijn
vleugels uit als een adelaar, hij loopt,
maar wordt niet moe, hij rent, maar
raakt niet uitgeput.”

© Wie leeft vanuit de hoop die vliegt, loopt

g L .‘J =
en rent en wordt niet moe. Lopen en rennen dat kun-

nen we maar onze vleugels uitslaan ... ? Dat beeld dat
de mens zijn vleugels uitslaat als een adelaar is magni-
fiek. Wie zou niet verlost willen zijn van de aardse
zwaarte en als een adelaar kunnen vliegen, zwaarte-
loos glijden in een hemelse vrijheid? Onze ziel zo vrij
als een vogel ... >>

Vanaf 25 april staat deze overdenking
als video op ons YouTube-kanaal.

(
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>>  Dat is wat hoop doet: het opent ons per-
spectief naar een wereld die groter is dan wijzelf,
naar een wereld die God toebehoort. De hoop ver-
bindt ons met God als bron van kracht, een kracht
die onze ziel voedt.
Amen

ds. Susanne Freytag

Lezing

We horen woorden van de profeet Jesaja. Deze woorden zijn
gericht aan het volk dat op dat moment in ballingschap
leefde. Hij antwoordt namens God op de klacht van het volk
dat zij door God vergeten zijn.

Jesaja 40: 26-31

Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?
Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken,
hij roept ze bij hun naam, een voor een;

door zijn kracht en onmetelijke grootheid
ontbreekt er niet één.

Jakob, waarom zeg je — Israél, waarom beweer je:
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Een eeuwige God is de HEER,

schepper van de einden der aarde.

Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,

maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

0//ecte

De collecte is bestemd
voor het werk van de eigen kerk.
Uw gift kunt u overmaken naar
. NL43 RABO 0373 7412 51
t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland.
onder vermelding:
Gift Voor het werk van de Kerk
Heel hartelijk dank!

———

VOOrbede

Liefdevolle God, een machtige begeleider van de
vermoeiden en hen die zich zwaar belast voelen bent U!
In verbondenheid met Jezus, uw Zoon, willen wij bidden:

voor allen die werkzaam zijn in een ziekenhuis of
verpleeghuis, voor ieder die ondersteuning verleent
aan mensen thuis; dat zij een goede begeleider mogen
zijn voor wie aan hun zijn toevertrouwd, dat zij zich
met liefde en geduld blijven inzetten voor het welzijn
van hun medemens...

voor allen die in een rolstoel zitten of bedlegerig zijn,
voor hen die vanwege een slechte gezondheid van
anderen afhankelijk zijn; dat zij aandachtige zorg mogen
ontvangen van behulpzame mensen, dat zij in al hun
kwetsbaarheid mogen ervaren hoe uw oog op hen rust...

voor zovelen die het zonder familie en vrienden moeten
stellen, voor ieder die vol twijfel is over zijn eigen
bestaan; dat zij zich in een onbekende omgeving welkom
mogen weten, dat zij mensen ontmoeten die zich
geroepen voelen om hen te ondersteunen...

voor allen die leiding geven aan geloofsgemeenschappen;
voor hen die zich geroepen weten tot het aansturen
van mensen; dat zij respectvol omgaan met wie weerloos
en kwetsbaar is, dat zij in Jezus, de goede herder, hun
voorbeeld mogen vinden...

God, U die alle mensen tot heil wilt zijn, hoor ons bidden
en smeken. Laat ons bouwen aan een zorgzame wereld,
zoals ook uw Zoon zich heeft ingezet voor ons geluk
en welzijn.

Dat bidden wij U in zijn naam. Amen

Zegenbede

Moge de diepe vrede van het ruisen van de zee
en het geruststellende geluid van de golven altijd bij u zijn
Moge de diepe vrede van een koele lentebries bij u zijn
Moge de diepe vrede van een rustig landschap
het dartelende konijnen
en langs trekkende reeén u omringen
Moge de diepe vrede
van een heldere sterrenhemel over u zijn.
En moge de diepe vrede van de gemeenschap met God,
de almachtige Vader,
met Jezus onze broederlijke begeleider
en de Heilige Geest altijd bij u zijn.
In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest!
Amen
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