Zondagsbrief 14 februari 2021

"Er is maar eén ding noodzakelijk!"

In deze tijd van Lock-Down en avondklok en steeds maar weer '

berichten over grote hoeveelheden besmettingen, een mogelijke
derde golf en de aangescherpte maatregelen vanwege het
coronavirus blijven veel mensen noodgedwongen thuis.
Daarom brengen de predikanten u weer een wekelijkse
zondagsbrief,
Een zondagsbrief ter inspiratie en meditatie.
We wensen u een goede zondag.
ds. Willem Boon en ds. Susanne Freytag

i‘A uishoudelijke klussen staan niet in een hoog
2 & aanzien en wie met partners, kinderen in één
‘L " huis woont herkent onvermijdelijk de discus-

——=u=—\ gjes over een eerlijke verdeling van de taken
in huis. Niemand wil in zijn eentje alles doen. Wie gast-
heer of gastvrouw is herkent de ervaring dat je zo druk
bent met het zorgen voor je gasten dat je aan het einde
van de avond pas opmerkt dat je hierdoor eigenlijk geen
tijd hebt gehad om met je gasten te praten.
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Het verhaal over Jezus, Marta en Maria lijkt zo huiselijk.
Jezus komt met zijn leerlingen in een dorp. Marta no-
digt hen uit. Gastvrouw zijn voor een
hele groep in een oriéntaalse cultuur
betekent veel meer dan even een kop
koffie of thee inschenken. Zij was
druk.

Maar hoezeerverlangen we in deze tijd
van corona-maatregelen om weer eens
gastvrouw of gastheer te zijn voor een
groep mensen in ons huis.

Marta heeft een zus, Maria. Zij gaat bij
Jezus zitten en luisteren. Er wordt dan
uitdrukkelijk bij gezegd dat ze bij de
voeten van Jezus gaat zitten. U ziet dat
ook terug op de afbeeldingen. Bij de ‘voeten van iemand
zitten’ roept bij ons een beeld van onderdanigheid op.
Maar ‘bij de voeten van iemand zitten’ betekende toen
‘bij iemand in de leer zijn’. Maria herkent dus in Jezus
haar leermeester en luistert naar wat hij te zeggen heeft.
Zij is daarmee één van de leerlingen van Jezus.

Marta daarentegen heeft het druk met bedienen en
wordt kwaad dat haar zus haar niet komt helpen. Ze
gaat opgewonden bij Jezus staan en beklaagt zich bij
hem dat dat zo niet kan. Hij moet tegen haar zus Ma-
ria zeggen dat ze haar moet helpen. Tot zo ver lijkt dit
een gewoon huiselijke discussie over wie doet de afwas.

De vraag is nu wat maakt dit eigenlijk tot een geloofs-
verhaal? Dit verhaal staat immers niet voor niets in de
Bijbel. Daarvoor is het belangrijk om eerst naar Jezus
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antwoord op Marta’s verzoek te luisteren. Jezus geeft
Marta geen gelijk. Hij doet ook niet wat zij van hem
vraagt, om Maria aan het werk te zetten. Hij antwoordt:
‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te
druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het
beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ont-
nomen.’

Jezus neemt het voor Maria op en hierdoor lijken Ma-
ria en Marta tegenover elkaar komen te staan. Zo wordt
dit verhaal vaak ook verteld. Jezus doet niet wat Marta
van hem vraagt, hij gaat in gesprek met haar met daar-
bij wel een duidelijke boodschap voor
haar: maak je toch niet altijd zo veel
zorgen, maak je niet zo druk over zo
y veel dingen!

We zijn vaak net als Marta en maken
ons veel zorgen en maken ons druk
over zo veel dingen ...

‘Er is maar één ding noodzakelijlc’,
zegt Jezus. Maria heeft het goede ge-
kozen. Zij kon alles laten liggen en
zich helemaal op Jezus richten, op
dat wat hij over geloof en God ver-
telt. Zij kon zich daarop concentre-
ren, zij is bereid te luisteren naar Gods Woord en wil
in het geloof in de leer gaan. Daarmee heeft ze het goe-
de gekozen. Zo luisterend verkeerd zij in de volle nabij-
heid van Jezus.

Nu ik dit bekende verhaal opnieuw las viel me op dat
Marta niet naar Maria toegaat om haar te vragen om te
helpen. Zij gaat naar Jezus. Zo zoekt Marta op haar
manier 66k de nabijheid van Jezus. Zij komt met haar
vraag om hulp en met haar klacht bij Jezus. Zij vraagt
om begrip en steun. Wat ze doet — dacht ik - is eigen-
lijk als een gebed waarin ze haar klacht bij God voorlegt.

Jezus antwoord legt de vinger op de gevoelige plek. Laat
je niet meesleuren door de vele dingen die aandacht
vragen. Laat je niet gek maken door je over alles en nog
watzorgen te maken. Alleen zomaak je ruimtein >>
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>> jezelf om Jezus werkelijk te ontmoeten. Dan
ga je vol liefde zorgen voor je goddelijke gast. Over het
zorgen zelf zegt Jezus niets negatiefs over!

Tegenover het vele dat ons van Jezus afleidt gaat

het bij het ene noodzakelijke: om de tegenwoor-

digheid van God en onze bereidheid te luisteren
naar wat Jezus ons te vertellen heeft.

Het geloof begint met het luisteren. Dat doen Ma-

ria en Marta beide op hun eigen manier.
Amen
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Kstaat deze overdenking als video op ons YouTube-kanaaIJ

Evangelielezing

Lucas 10:38-42

/]| oen ze verder trokken ging hij een dorp

in, waar hij gastvrij werd ontvangen door
! \ een vrouw die Marta heette. Haar zuster,
—==\| Maria, ging aan de voeten van de Heer zit-
ten en luisterde naar zijn woorden.

Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door
de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en
zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij
al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze
mij moet helpen.’

De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo be-
zorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding
noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en
dat zal haar niet worden ontnomen.’

Collecte

De collecte is bestemd

voor het werk van de eigen kerk.

Uw gift kunt u overmaken naar

NL43 RABO 0373 7412 51
“tnw. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland.
onder vermelding:
Gift Voor het werk van de Kerk

Heel hartelijk dank!

ds. Willem Boon
Lutherse gemeente Zuid-Ned

Voofede

Laten we bidden
tot Hem die ons heeft geroepen
tot een leven van toewijding en overgave,
geroepen om Hem te dienen
en om de hoeders te zijn
van onze zusters en broeders:

voor allen die gebukt gaan
onder de last van het verleden,
voor wie lijden onder schuldgevoelens
tegenover hun naasten;
dat zij niet langer achterom zien
en hun zelfverwijt staken,
dat zij hun verantwoordelijkheid nemen
en het goede doen...

voor mensen die lijden aan geweld

dat hun is aangedaan,
voor kinderen
die hun omgeving ervaren als bedreigend;
dat zij goede mensen ontmoeten
die zich om hen bekommeren,

dat zij hun vertrouwen

in hun medemensen herwinnen...

voor weduwen, weduwnaars en wezen,
voor ieder mens die ongewild alleen door het leven gaat;
dat er mensen zijn die hen van harte uitnodigen
en hen bijstaan, telkens wanneer dat nodig is...

Levende God,
al onze hoop en vrees leggen wij U voor.
Wees ons nabij en help ons
om onze verantwoordelijkheid te nemen
jegens elkaar,
krachtens Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Amen

Zegenbede

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Amen.
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