Zondagsbrief 24 januari 2021

Jona 3:1-5 en 10 en Markus 1:14-20
Het koninkrijk van God is nab///

In deze tijd van Lock-Down en avondklok en steeds maar weer

berichten over grote hoeveelheden besmettingen, een mogelijke
derde golf en de aangescherpte maatregelen vanwege het
coronavirus blijven veel mensen noodgedwongen thuis.
Daarom brengen de predikanten u weer een wekelijkse
zondagsbrief,
Een zondagsbrief ter inspiratie en meditatie.
We wensen u een goede zondag.
ds. Willem Boon en ds. Susanne Freytag

N<| p straat sprak een verkondiger van het
Evangelie, ik weet niet meer welke achter-
grond hij had, mij aan, dat het koninkrijk van
God nabij was. Hij had het precies uitgerekend
en met veel verhalen in de krant kon hij naar parallellen
in onze wereld wijzen, dat het echt niet meer lang zou du-
ren. En hij gaf me ook nog een kans. Als ik mij onmiddel-
lijk zou bekeren, dan had ik een goede kans, heelhuids
door die terugkomst van de Heer heen te komen.

Ik vertelde mijn gesprekspartner, dat ik het met hem
eens was, dat het koninkrijk van God nabij was, en dat
ondanks het feit, dat al zo veel eeuwen er mensen op-
gestaan waren, die dat ook al verkondigden. Al deze
mensen, zei ik hem, hadden zich niet vergist of ver-
keerd gerekend, nee. Het koninkrijk van God is nabij
en dat was een belangrijk deel van alle profetieén en
van de verkondiging van Johannes de doper en van
Jezus. Sterker nog, het koninkrijk van God is veel
dichterbij, dan wij ons
zelf realiseren!

Een van de eerste verkon- | s

digers, dat het konink- g ¥
rijk van God nabij was,
was Jona. Hij had het aan
den lijve ervaren. Dat ver-
telt ons een verhaal,
waarin hij zozeer on-
dergegaan was in zijn
Gods beleving, dat het

| LSy
was alsof hij door een grote vis in de zee werd getrok—u
ken. De zee, dat was de dood. Dat was de Godverla-

tenheid, dat was het leven zonder geloof. En de vis was
de verpersoonlijking van die verlatenheid.

Maar Jona bleef niet in de dood. Dat is het bijzondere
aan zijn belevenis. Hij werd weer teruggegooid om an-
deren, de “boze stad Nineve” de nabijheid van God te
verkondigen.

Het koninkrijk is nabij! Dus! Maar die nabijheid viel
niet gemakkelijk te geloven. Jona wordt kwaad, want

ds Wlllem Bnnn

hij had toch wel iets van die nabijheid in Nineve willen
ervaren. Vuur uit de hemel of gedonder en vernieti-
ging en afstraffing. God reageerde niet zo en Jona wist
dat eigenlijk ook wel: “Tk wist wel, dat U medelijden
zou krijgen met Nineve.” Door de omkeer van de men-
sen in Nineve wist God, dat de mensen wel begrepen
dat God heel dichtbij was. En daar ging het om.

Een paar andere mensen vele jaren na het verhaal van
Jona, waren aan het vissen. Dat hadden ze de rest van
hun hele leven kunnen blijven doen, zoals hun vader
en hun broers. Maar daar kwam iemand langs, die hun
de overtuiging gaf, dat Gods Rijk heel dicht bij was. En
zij besloten, de uitnodiging van deze man te volgen
en met hem mee te gaan, in de nabijheid van Gods Rijk.

Geen weg met mooie bloemen en met zachtheid ge-
plaveid. Nee, een weg die zou leiden tot hun marteldood
onder verschillende Romeinse keizers. Maar zij wis-
ten: Gods Rijk is dicht-
bij hen.

Er zijn van die momen-
ten, bijvoorbeeld wan-
neer ik hooglopende
onenigheid heb met an-
deren, dat ik wel wilde,
dat Gods Koninkrijk
weer op aarde zou
. komen op een letterlij-
e - ke manier, zoals mijn
Vrlend de straatpredlker dat mij in het begin van dit
verhaal beloofde. Soms wilde ik wel dat alle leugenaars
en onderdrukkers van deze wereld aan de schandpaal
gezet zouden worden en dat God in een keer zou in-
grijpen. Liefst vandaag nog.

Maar dan hoor ik, diep in mij een stem zeggen: Maar dat in-
grijpen heeft al plaats gevonden. Dat Koninkrijk is al over
ons gekomen. Maar niet met afstraffing en vuur of verwoes-
ting maar met liefde en met genade. In Christus.
Amen.

ds. Willem Boon
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Lezing oude testament

Jona 3:1- 5eni10

Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona:'Maak je ge-
reed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan
te klagen met de woorden die ik je zeg.

En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve,
zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was
een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.
Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: 'Nog
veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!'

De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen
een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hul-
de zich in een boetekleed.

Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te
leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun
aan te doen, en hij deed het niet.

Evangelielezing

Markus 1:14-20

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus
naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede nieuws.’

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij
Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun net-
ten uitwierpen in het meer; het waren vissers.
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jul-
lie vissers van mensen maken.’

Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
lets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedetis,
en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig wa-
ren met het herstellen van de netten, en direct riep
hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeiis met de dag-
loners achter in de boot en volgden hem.

ds. Susanne Freytag

Luthe Eemeente fujd-Nederland

Collecte

De collecte is bestemd
voor het werk van de eigen kerk.
Uw gift kunt u overmaken naar
NL43 RABO 0373 7412 51
" t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zuid-Nederland.
onder vermelding:
Gift Voor het werk van de Kerk
Heel hartelijk dank!
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lloorbede

Trouwe God
We bidden om uw nabijheid
Ook zien we het niet
Uw koninkrijk is nabij
Hier en nu!

God wees met allen die nu veel moeten missen
Wees met allen die vertwijfelen
Wees met uw liefde en genade bij hen
En laat ons waar dat mogelijk is
Tot brengers van die liefde worden

God laat ook ons uw nabijheid ervaren
In uw woord
Laat uw heilige Geest onze ziel vervullen
Zodat we in rust en kalmte
De last van deze tijd kunnen dragen
Amen

Zegenbede

Moge God de Vader ons zegenen
moge God de Zoon ons heel maken
moge de Heilige Geest ons verlichten
en ons ogen geven om mee te zien
oren om mee te horen
en handen om Gods werk mee te doen
voeten om mee te lopen
en een mond om woorden van verlossing te
preken
en moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk
Amen.
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Vanaf zondag 24 januari
taat deze overdenking als video op ons YouTube-kanaa
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