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Luther sprak: Dit moet mijn wapen zijn;
t Symbool dat beel de schat

Die ons in Christus’ kruis gewerd,

In vorm en kleur bevat:

Zet in het midden ‘t zwarte kruis
Der pijniging ten dood,

En om dit zwarte kruis een bart
Van levend, warm bruin-rood.

Want wie in de Gekruisigde
Zichzelf gevonden heeft,

Hij zal niet sterven, nee , Godlof
Zijn Hart, bet leeft, bet leeft.

Omring daarom het levend bart
Met de sneeuwwitte roos

Der vrede en der vreugde die

is tijd- en eindeloos.

Maar zet nog om het wit de kleur
Der blauwe morgenstond

Ten teken dat, wat bloeien ging,
Nog niet zijn volbeid vond.

Sluit eind’lijk kruis en bart en roos
Een morgen, die daar blauwt

In een rondom getrokken ring

Van zuiver blinkend goud

Want als bet goud, dat elk metaal
Te boven gaat in pracht,

En als de ring, voltooid, volmaakt,
Is, wat ons eeuwig wacht.

Gedicht, door Nel Veerman.
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Ten geleide

Het boekwerkje dat u thans voor u hebt, is uitgegeven ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van de
Evangelisch Lutherse Gemeente te Bergen op Zoom. Het biedt u in kort bestek een beschrijving van de
stichting en ontwikkeling van deze speciale loot aan de protestantse kerkvertakking in Nederland.
Eigenlijk kan een loot niet gesticht worden. Een loot groeit van binnen uit, vanuit de moederstam der
Kerk. Ik gebruik dit woord omdat elke vorm van Kerk-zijn iets heeft dat geen werk van mensenhanden
is. Wel is het de situatie (die zeker mensenwerk is) waardoor vormen van Kerk-zijn ontstaan. In de eeuw
volgend op de eeuw van de Reformatie waren er verschillende redenen waarom de stichting van een
Evangelisch Lutherse gemeente te Bergen op Zoom gerechtvaardigd kan worden.

De Lutherse kerkenraad en ik zijn van mening, dat opnieuw redenen zijn waarom de voortzetting van de
Evangelisch Lutherse Gemeente te Bergen op Zoom alsnog te rechtvaardigen is, ook al is de Gemeente
nog zo klein. Het historisch besef van vele protestantse kerkgangers is niet zo groot. Het is goed dat wij
op de hoogte zijn van de verschillen in de ontwikkeling van de belangrijkste protestantse kerkgenoot-
schappen. Kennis daarvan kan ons behoeden voor gelijkhebberij. Verder vinden wij, dat de Lutherse tra-
ditie een schakel is tussen het rooms katholicisme en het gereformeerd protestantisme.

Het belangrijkste echter is, dat ook de Evangelisch Lutherse Gemeente te Bergen op Zoom een plaats is
waar mensen worden gewezen op hun grootste verantwoordelijkheid jegens God: de verkondiging van
het Evangelie. Ook in de Lutherse Gemeente worden mensen gerechtvaardigd met als doel het staan in
Dienst van god. '

Weest u er van verzekerd, dat er veel speurwerk aan de vervaardiging van dit boekwerkje voorafgegaan
is. Wij denken in het bijzonder aan het langdurige archiefwerk, verricht door ons gemeentelid

J.W.. Spliethoff. Wij zeggen hem in het bijzonder dank. Wij hopen dat u dit boekje met genoegen zult
lezen en dat de Evangelisch Lutherse Gemeente te Bergen op Zoom een warm plekje in uw hart zal
innemen.

Drs. W. Baan, Evangelisch Luthers predikant.
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Hoe het de Lutherse Kerk in Bergen op Zoom
in 300 jaren verging.

Herdenking bij het 300 jarig bestaan van de Evangelisch Lutherse Gemeente.

In het zo dicht bij Bergen op Zoom gelegen
Antwerpen werd al kort na de Kerkhervorming
in 1521, in het Augusteiner Klooster in Lutherse
geest gepredikt door de Prior Jacob Preapositus,
een vriend en studiegenoot van Luther. Twee
monniken uit dit klooster. Hendrik Vos en Jan
van Esschen stierven op 1 juli 1523 als martela-
ren voor dit geloof te Brussel op de brandstapel.
Luther schreef naar aanleiding hiervan zijn eerste
lied, het "Martelarenlied”. Over het as der marte-
laren, dat stuift naar alle landen. "Eyn newes lyed
wyr heben an”.

Erasmus schreef in 1519 over Jacobus
Preapositus, dat hij Christus zuiver en zonder
winstbejag predikte. Over de dood van de twee
monniken schrijft hij echter bijzonder koel. Hij
vroeg zich namelijk af, of zij gestorven waren
voor de paradoxen van Luther, of wel voor de
leer van Christus.

Hoewel in Bergen op Zoom geen Lutherse,
(Martinitische) of invloeden van luyden die de
Augsborgse Confessie aanhingen bekend zijn,
werd er wel een pater Nicolaes Christi van kette-
rij beschuldigd. Maar dit geschiedde waarschijn-

liik op beschuldiging van "sacramentisterij”, dat
is een oneerbiedige houding of taal ten aanzien
van het sacrament. Later zijn er wel
Anababtistische conventikels, groeperingen van
wederdopers. Deze waren weer volgelingen van
Menno Simons (1496-1561).

Deze was een pastoor uit Witmarsum in
Friesland, die door zijn twijfels aan de R K. kerk,
zijn ambt moest neerleggen. Hij sloot zich aan bij
de Annababtisten en werd leidend oudste der
vreedzame dopers, ook wel de Mennisten of
Mennonieten genaamd.

In 1529 slaat de inquisitie in Bergen op Zoom
toe en worden vier mannen en twee vrouwen
terecht gesteld, waarschijnlijk op beschuldiging
van Sacramentisterij.

Simon de Kramer, een marktkoopman, werd in
1533 ter dood gebracht, omdat hij tijdens de
processie die aan de Jaarmarkt vooraf ging, zijn
hoofd niet wilde buigen voor de hostie.

Toch waren bij de aanvang van de Tachtigjarige
Oorlog zeker ook Lutheranen die uit Antwerpen
waren gekomen, in Bergen op Zoom aanwezig,.
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Als Bergen op Zoom in 1581, na de moord op
Jan IV van Glymes van Bergen in Spanje, voor de
Prins van Oranje kiest, moesten de bestuurders
van de stad Protestant zijn, ook kwamen Staatse
troepen in de stad. Meestal waren deze van
Duitse origine, waar het Lutheranisme als
Staatsgoddienst was aanvaard.

Velen van hen gingen deel uitmaken van het
vaste Garnizoen in de stad, tussen de Roomse
bewoners van het Rooms-Katholieke Brabant
met hun Bisschop en later ook tussen de
Hervormden en de Remonstrantse groeperin-
gen, die veelal uit de Zuidelijke Nederlanden
kwamen.

De officieren van het garnizoen hadden meestal
een eigen kamer in de stad, terwijl de soldaten
werden ingekwartierd bij de burgers in huis.
Soms had iemand wel 10 soldaten in zijn huis,
hetgeen een aardige bijverdienste betekende.

De inwoners van Bergen bleven voor het meren-
deel Rooms-Katholiek. Waardoor een verschil
onstond tussen de burgers en de soldaten. De
soldaten waren de prinsgezinden, hetgeen uit-
mondt in een strijd tussen Burgers en prinsge-
zinden.

Hoewel aanvankelijk het Protestantisme in de
stad toenam, verloor het weer aan kracht, door
onderling strijd die zich toespitste tussen aan-
hangers van de Remontranten en Contra-
Remonstranten.

Bergen op Zoom 1698 - 1998

De Vestingstad Bergen op Zoom, met zijn garni-
zoen was bedoeld als een bolwerk voor Noord-
Nederland, het moest bij eventuele aanvallen
vanuit het Zuiden, de eerste schermutselingen
kunnen opvangen.

Echter bij perioden van welvaart werd op het
garnizoen bezuinigd, dan waren er geen soldaten
nodig en bij perioden van armoede, was er weer
geen geld genoeg om soldij te kunnen betalen.

Voor de Lutheranen die in Bergen op Zoom
waren blijven wonen, maakten deze samen met
de Lutherse soldaten van het garnizoen, gebruik
van de kapel "St.-Margriet in het dal van
Josaphat”, de kapel van het vroegere
Minderbroedersklooster, dat in 1460 werd
gebouwd en dat hun door het stadsbestuur werd
toegewezen, om hun geloof te belijden.

In 1650 richtte de Bisschop van Antwerpen
samen met.de Markiezin een Missiestatie in voor
de Roomse bevolking.

Het gebruik van de Kerkruimte, de St.
Margrietenkapel aan de Geweldigerstraat werd
mogelijk, ofschoon het Calvinistisch
Stadsbestuur meestal intolerant voor anders-
denkenden was. Zij moest dit vanwege het garni-
zoen wel goedvinden.

De St-Margrietenkapel, was een onderdeel van
het opgeheven Minderbroedersklooster, dat nog
door het stadsbestuur gebruikt werd als gasthuys
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en verder als wezen- en oudemannenhuys was
ingericht.

Bij het Calvinistisch Stadsbestuur viel omstreeks
1650 een meer tolerante houding ten opzichte
van anders-denkenden op. In 1685 werd name-
lik een Waalse Gemeente opgericht. In een apar-
te Gemeenteraad werd zelfs meegewerkt aan het
beroepen van een predikant, terwijl in 1687 een
tweede predikant werd beroepen.

Mede onder invloed van het garnizoen ontstond
tegen het einde van de 17e Eeuw de Lutherse
Gemeente. Veelal werd nog in het Duits gepre-
dikt en ook de reglementen voor de Koster-
Voorzanger en de schoolmeester waren nog in
het Duits gesteld. In eerste instantie ontstond
deze gemeente als een filiaal-gemeente van
Rotterdam, van waaruit het ook mogelijk werd,
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dat viermaal per jaar het Heilige Avondmaal kon
worden bediend.

Dat viermaal per jaar het Heilige Avondmaal
werd bediend, was een belangrijk punt in dagen
van tegenstellingen tussen Luthersen en
Gereformeerden.

0ok een schooltje werd gevormd, waarvoor een
schoolmeester werd aangesteld. Voor de kinde-
ren werd bepaald, dat zij geen Hollands boek
mochten gebruiken.

In deze tijd richtte de Lutherse Kerkvergadering
in Amsterdam een fonds op tot soulaas van
behoeftige Gemeenten. Ook Bergen op Zoom
kwam hiervoor in aanmerking. De Rotterdamse
Lutherse Gemeente ging dit fonds beheren.

De Stichting van de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

In 1698 wordt de eerste Nederlandse, Lutherse
predikant in Bergen op Zoom bevestigd, waarbij
tevens de gemeente werd gesticht. Het is de nog

jeugdige Ds.Gerardus Sasse afkomstig uit Den Haag.

Het begin van de 18e Eeuw begon vrij ongelukkig
met een oorlogsdreiging.

In 1701 brak de Spaanse Successie oorlog uit, de
Spaanse bezittingen waaronder de Zuidelijke
Nederlanden vielen na de dood van Karel I aan

Frankrijk toe, waardoor het evenwicht in Europa
werd verbroken. Ook Nederland werd in de
strijd gewikkeld.

Zo kwam de garnizoensstad Bergen op Zoom
weer vol militairen en was er volop leven.

Door de Raad van State werden maatregelen
genomen en moesten de Lutherse en de Waalse
Gemeenten het kerkgebouw, de Sint-
Margrietenkapel, verlaten, omdat dit gebouw als
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militair hospitaal werd aangewezen.

De beide Gemeenten verhuisden naar de Bayard,
een zaal van het Gasthuis waar dementen wer-
den verpleegd, deze zaal werd als Kerk ingericht.
Het Gasthuis zelf was overvol met soldaten

In 1702 bleek echter, dat de Kapel leeg stond en
werd deze na vele verzoeken weer aan de beide
Kerkelijke Gemeenten teruggegeven. Bij deze
gelegenheid werd een tussenmuur in de Kapel
geplaatst, zodat de Gemeenten nu gelijktijdig
een dienst konden houden.

Zo werd dan eindelijk op 22 juli 1703, vijf jaar na
de oprichting, de Geweldigerstraat officieel ter
beschikking gesteld aan de Lutherse Gemeente,
welke Kerk tot 1939 dienst zou doen.
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De Haagse Unie

In Nederland zijn rond 1700, een aantal Lutherse
Gemeenten het niet eens met de overheersende
rol die de Amsterdamse Lutherse Kerkeraad
speelde.

Amsterdam wilde namelijk ook zeggeschap heb-
ben bij het beroepen van een predikant in een
Gemeente, wie mocht wel en wie niet beroepen
worden.

De andere Kerkeraden vonden dit te ver gaan.
Zo besloten een aantal Gemeenten een bond op
te richten, namelijk "De Haagse Unie”, zij waren
de overheersing van de Amsterdamse Gemeente
zat.

De Gemeente Rotterdam, als lid van de Haagse
Unie, leefde met de Gemeenten Bodegraven,
Sappermeer en Bergen op Zoom mee, door het
geven van steun, ook bemiddelde haar
Kerkeraad als vredestichter binnen de
Gemeenten Zaandam, Gouda, Hoorn en
Middelburg.

Op 17 februari 1704 ondertekende Ds. Sasse
samen met de Bergse Kerkeraad Het "Reglement
van de Haagse Unie”, doch reeds spoedig in
1707 traden Den Haag en Rotterdam uit de
Haagse Unie, waarop deze spoedig uiteen viel en
Bergen op Zoom weer terugkeerde tot de oor-
spronkelijke Broederschap in Amsterdam, de z g.
Fraterniteit.
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In 1733, ontvangt Bergen op Zoom als geschenk
van de Lutherse Gemeente Amsterdam de
Lutherbijbel, de z.g. "BIBLIA”, das ist die ganze
Schrift”.

Na een dienstverband van 37 jaar verlaat Ds.
Sasse Bergen op Zoom. Hij wordt opgevolgd
door Dr. J.H. Wayer.

In 1741 breekt in de Zuidelijke Nederlanden
weer een oorlog uit, namelijk de z.g.
Oostenrijkse Successieoorlog, waarbij zelfs
Franse troepen in 1749 tot in ons land doordron-
gen. Van deze oorlog had Bergen op Zoom veel
te lijJden, ook het Kerkgebouw werd geheel
geplunderd en vernield. De Lutherse Gemeenten
uit Holland moesten hun berooide zuster-
gemeente Bergen op Zoom bijspringen, hetgeen
niet zo'n eenvoudige zaak was voor de kleinere
gemeenten. Vaak waren dezen verdeeld door
innerlijke spanningen, of door Duitse en
Nederlandse stromingen, strenge en minder
strenge.

Amsterdam was toen verreweg de grootste en
rifkste Gemeente en moest vaak weer financieel
bijspringen.

In 1748 vertrekt Ds. Wayer naar Harlingen.

Gedurende het Stadhouderloze Tijperk van
1702-1751, kon Nederland profiteren van de oor-
logen die elders in die tijd in Europa plaatsvon-
den. De handel bloeide.

12
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Er was een regenten-heerschappij ontstaan, een
tijd van een enghartige, baatzuchtige oligarchie.
In plaats van orde op zaken te stellen kwam
Nederland steeds werder achterop.

Men deed concessies om zaken te kunnen doen
en wilde toch ook buiten de oorlog te blijven,
waardoor veel handel aan Engeland verloren

ging.

Het volk verafschuwde de louwe handelwijze van
de regenten en de grote rijkdommen die rond-
gingen.

Zo ontstond een positie waarbij de Regering ver-
antwoordelijk werd gesteld voor de moeilijke
omstandigheden waarin het land kwam te verke-
ren. ook bij de stedelijke besturen kwam geen
verandering, ieder zorgde wel aan zijn trekken te
komen.

Onder de bevolking kwam een roep naar een
Stadhouder, een Oranje.

In Veere ontstond een Orangisten vereniging en
weldra ging deze stemming door het gehele
land, waarna in 1747 Stadhouder Willem 4 werd
benoemd.

Voordat hij echter goede hervormingen had kun-
nen inbrengen, ging het naar veler mening te
langzaam, bovendien was hij nog afkerig van
volksinmenging.

Wel werden kleine bezuinigingen doorgevoerd,
die echter averechts op het volk werkten.
Ook militair was hij niet sterk en toen eind 1747
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de Fransen Bergen op Zoom bezetten, had hij de
verdeling weinig competent geleid, door het
benoemen van de 87-jarige Garnizoens-comman-
dant Cronstroem.

1747 was het begin van de Oostenrijkse
Successieoorlog, waarbij de stad werd veroverd
door de Fransen, met hun Generaal Loewenthal.
De bezetting werd vooraf gegaan door een hevig
bombardement, waarbij het centrum met 0.a. de
St. Gertrudiskerk zwaar werd beschadigd. Geld
voor herbouw ontbrak.

Een-en-ander betekende het einde van een roem-
rijke periode met betrekking tot de vestingwer-
ken, uit de krijgsgeschiedenis van Nederland.

In 1749 werd in de Lutherse Gemeente Bergen op
Zoom Ds. J. Albert Hijdtfeld beroepen, hij was
leraar onzer belijdenis bij het gereduceerde regi-
ment van de Graf von Todtleben, dat in Bergen op
Zoom lag gelegerd.

Hij werd aangenomen op de gebruikelijke toelage
van het Consistorie van Amsterdam. Buiten deze
toelage werd hem 250 Hollandse guldens toege-
zegd, in 4 termijnen te betalen. Echter in verband
met de belegering, de beschadiging van de kerk
en de plundering van de stad moest hij het eerste
jaar maar met 150 gulden genoegen nemen. Het
stond hem echter vrij, indien hij in Vlaanderen of
Brabant zou worden ontboden, daar heen te gaan.

Stadhouder Willem IV stierf in 1751. Zijn zoon en

14
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opvolger Willem V was nog te jong en er ont-
stond een regentschap.

Door de geringe hervormingen die werden door-
gevoerd, werd tegen de Orangisten, de democra-
tische stroming sterker, hetgeen ook in de
bestuurlijke elementen doordrong.

In 1761/62 ontstond in de Lutherse Bergse
Kerkeraad een geschil, dat te maken had met de
verhouding tussen het garnizoen, (de prinsgezin-
den) en de burgers.

Door het Stads-bestuur werd bemiddeld en werd
een nieuwe Lutherse Kerkeraad gekozen, deze
bestond enerzijds uit leden van het Hoffelijk gar-
nizoen, terwijl de andere helft uit burgers
bestond.

Het stadsbestuur behoorde in die tijd voor het
merendeel tot de Gereformeerde religie. Zij
besloot, dat de Lutherse Kerkeraad voortaan aan
het stadsbestuur rekening en verantwoording
moest afleggen. Hier kwam de Kerkeraad
tegenop en eiste herstel van vrijheden, waarin
het stadsbestuur uiteindelijk toestemde en haar
besluit herriep.

Hier speelde ook weer de verhouding tussen
Patriotten en Prinsgezinden een rol, die zich later
weer toespitste.

Zo was plotseling de privilegekist op het stadhuis
verdwenen. Ook werden in het Vleeshuys in de
bovenzaal muziek- en toneeluitvoeringen gege-
ven, geheel tegen de bestaande orde in.
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Sinds 1682 deelde het Gasthuys, de gebouwen
aan de Geweldigerstraat, met het Stads- Wees- en
Armenhuis, de Waalse en de Lutherse Kerk de St.
Margrietenkapel.

In 1775 wordt het Kerkgebouw eindelijk van bin-
nen veranderd en gerepareerd, even als een jaar
later ook de predikantswoning.

In 1776 worden de nieuwe reglementen van de
Kerkorde opgesteld met daarnaast instructies
voor de koster en de schoolmeester. Deze regle-
menten worden in 1800 gewijzigd.

De Amsterdamse Diaconie heeft een geschil met
het Gasthuys over het betalen van een rekening,
met een te hoge verpleegprijs van Jan Bakker uit
Amsterdam.

In het zelfde jaar moest ook een regeling worden
getroffen met het Bestuur van het Gasthuys, waar
ook het Kerkgebouw was gevestigd.

De Portier van het Gasthuys, ene Jan E Regter,
hield namelijk de poort, die ook toegang tot de
Lutherse Kerk gaf, te vaak gesloten. Zo konden
de leden van de Lutherse Kerk overdag de Kerk
niet bezoeken en konden soms ook op Zondag
de diensten niet bijgewonen.

In de jaren 1789 en 1790 werd door de Lutherse
Gemeente in Amsterdam, aan de Lutherse
Gemeente te Bergen op Zoom, toegedaan de
Augsburgse Geloofsbelijdenis, jaarlijks een subsu-
die verleend van 100 gulden voor het onderhoud
van de school. Deze toelage werd ondertekend
door Ds. Weslingh en Commissaris Determeyer.
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In 1791 werd met de Walen overeenstemming
bereikt over het aanbrengen van een dubbel-por-
taal bij de ingang, zodat elke Gemeente een
eigen toegang kreeg, naast die van het Gasthuys.

In 1787 trok een Pruissisch leger, van Koning
Frederik Willem II van Saksen, ons land binnen
om genoegdoening te eisen voor de belediging
zijn zuster Wilhelmina, echtgenote van
Stadhouder Willem V, aangedaan.

Overal werden de patriotten vervangen door
Prinsgezinden, van democratische invloeden was
geen sprake meer.

Veel Patriotten vluchten naar Frankrijk, met de
Franse invloed was het voorlopig gedaan. De
Regering sloot een verbond met Engeland en
Pruisen, die door de Acte van Garantie verklaar-
den, de bestaande Regering te zullen handhaven
en te respecteren.

In Frankrijk kwam echter de Nationale Conventie
bijeen en gingen de Fransen weldra over tot het
offensief, waarop de Acte van Garantie in wer-
king trad en Engeland troepen naar Nederland
zond. Een gedeelte hiervan werd in Bergen op
Zoom gelegerd.

Ons Kerkgebouw werd door de Engelsen gevor-
derd en ingericht als hospitaal.

Als de Zuidelijke Nederlanden gewapender hand
door de Fransen worden veroverd, trekken de
Engelse troepen zich terug, ook uit Bergen op
Zoom, waarbij zij veel beschadigingen aanricht-
ten. Ook in onze Kerk was de ravage groot,
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maar wat de Engelsen overlieten, werd evenwel
later door het nieuwe Franse bevrijdingsleger
geheel verwoest.

Bergen op Zoom wordt zonder slag of stoot door
de Fransen veroverd, waarbij de Lutherse Kerk
volkomen werd veruineerd. De Kerkeraadsleden
werden in de Franse tijd voortaan burgers
genoemd en de Stadsbestuurders, Burger-verte-
genwoordigers.

De Stadsgemeente krijgt een moeilijke tijd,
omdat de inwoners van het garnizoen moesten
bestaan en er sinds 1795 geen garnizoen meer in
Bergen op Zoom lag, heerste er grote armoede
en ontevredenheid in de stad.

Op Kerkelijk gebied volgde een grote omwente-
ling. Geen enkel Kerkgenootschap had meer een
bevoorrechte positie, er kwam een totale schei-
ding tussen Kerk en staat, zodanig dat ook de
financiering niet meer van Staatswege geschied-
de en zelfs het bezit van een Kerkgebouw
betwist werd.

Toch werd de kerk weer gerestaureerd en in
1798 weer in orde gebracht om er kerkdiensten
te doen plaatsvinden. De Penningmeester heeft
echter geen geld meer in kas, hij kan niet beta-
len.

Als steun wordt gevraagd bij de zuster gemeen-
ten in Holland, kampen dezen allen met dezelfde
financie€le problemen.

In 1808 wordt Lodewijk Napoleon, Koning van

17

Bergen op Zoom 1698 - 1998

Holland en wordt gezocht naar een regeling voor
de Kerkgenootschappen. Een commissie wordt
benoemd maar het blijft alleen bij het maken van
plannen.

Als in 1810 Nederland een provincie van
Frankrijk wordt, worden onmiddellijk de
Staatsschulden getierceerd, (tot op een derde
afgeschreven), hetgeen veelal een grote inkom-
stenderving betekende voor de Kerkekassen.

Als op last van Keizer Napoleon in 1812 een
bevolkingsregister moet worden aangelegd, ver-
meld dit, dat 50 Lutheranen op een gebied
woonden dat zich uitstrekte van West-Brabant,
Tholen en het Oostelijk deel van Zuid-Beverland.

Als de Keizer zich ook bezig houdt met de pro-
blemen van de Staat der Kerken, geeft hij in 1812
een plan voor reorganisatie uit.

De Kerken mogen zelf geen fondsen meer bezit-
ten.

De Kerkgebouwen behoren aan de Staat toe,
maar het onderhoud daarvan en de salarissen
van de predikanten en Priesters zullen door de
Staat worden betaald. Doch ook hier, bleef dit
voorstel bij slechts een plan.

Als Nederland weer bevrijd is, krijgt Bergen op
Zoom van Koning Willem I in 1815, weer een
eigen Stadsbestuur.

De Koning neemt het roer van de Staat vast in
handen en ook de Kerkelijke zaken worden gere-
geld.
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De bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk
is voorgoed voorbij.

De Grondwet van 1814 bepaalde, dat de
Christelijke Hervormde Godsdienst, de
Godsdienst van de Souvereine Vorst moest zjn.
Het Wener Congres bepaalde echter, dat
Nederland en Belgié tot een Koninkrijk moesten
worden verenigd.

Waarop in de nieuwe wet van 1815 de eerste
regel over de Godsdienst van de Vorst, is komen
te vervallen.

In 1816 krijgt de Lutherse Gemeente van Bergen
op Zoom, van de Lutherse Gemeente van
Amsterdam, een Lutherbijbel in de Holllandse
taal aangeboden, die was voorzien van platen in
folio.

In 1818 worden de Algemene Reglementen van
de Hervormde en de Lutherse Kerk bij Koninklijk
Besluit vastgesteld en krijgen deze beide Kerk-
genootschappen een wettelijke status.

Na de Napoleontische tijd wordt op 1 januari
1918 Theodorus Marinus Reiche als predikant te
Bergen op Zoom beroepen, welke gemeente hij
gedurende 41 jaren, tot aan zijn emeritaat in
1860 zal dienen.

In 1866 komt Ds. Reiche te overlijden.

In 1804 kocht de Waalse Gemeente nog altijd
mede-gebruikster van het Kerkgebouw aan de
Geweldigerstraat een orgel, dit was weliswaar
niet nieuw, maar zij liet het door Orgelbouwer
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Schmidt ergens afbreken, inpakken, repareren,
vernieuwen en plaatsen.

De Waalse Gemeente werd echter in 1829 opge-
heven. Doch in 1827 verkocht zij het orgel aan
de Evang. Lutherse Gemeente.

Bij de inwijding van het Orgel en tegelijkertijd bij
de in gebruikneming van de Nieuwe-
Gezangenbundel sprak Ds. Reiche een leerrede
op 21 October 1827 uit, waarbij vele genodigden
aanwezig waren.

Dit orge! heeft tot in de vijftiger jaren bij de dien-
sten kunnen fungeren.

In 1836 gingen alle gebouwen van het Gasthuys-
complex en alle goederen daarin over aan het
Algemeen Burgelijk Gasthuis, doch de Kapel
bleef gelukkig als Kerkgebouw voor de Lutherse
Gemeente bewaard.

In 1845 richtten de Regenten van het A.B.G. zich
tot het Gemeentebestuur met het verzoek de
voormalige Waals- Lutherse Kerk in eigendom te
mogen krijgen om er ziekenzalen van te maken.
Het betrof hier een gedeelte van de Kapel van
het voormalige St. Margrieten klooster aan de
noordelijke zijde in de Nonnenstraat
(Geweldigerstraat), naast het A.B.G.

De ene helft van de Kapel, die ooit aan de
Waalse Gemeente in bruikleen was afgestaan,
was op dat moment nog in eigendom van de
stad en werd door het garnizoen als opslagplaats
gebruikt.
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Interieur Oude Kerk
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In 1848 kreeg de Stadsarchitect J. Vergroesen
opdracht de genoemde plannen uit te werken.
Deze architect poogde ook het deel van het
Margrietenklooster in gebruik bij de Lutherse
Gemeente in eigendom te krijgen, doch dit liep
gelukkig op niets uit.

In 1851 werd aan Binnen-moeder de Bie, van het
A.B.G,, toestemming verleend op de binnen-
plaats van het Gasthuys, een Kapel voor het R K.
personeel te bouwen op kosten van de Vicaris,
die later de eerste Bisschop van Breda zal wor-
den.

Omstreeks 1845 werd het wenselijk geacht, dat
aan de burgers meer invloed en vrijheid wordt
toegekend bij keuze van geloof en bij het verzor-
gen van de Protestantse wezen. Voorheen was
dat nog altijd een stadsaangelegenheid.

Zo werd door de Raad van State aan
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Burgemeester van Hasselt, Burgermeester van
Bergen op Zoom, in 1856 opdracht gegeven
Statuten op te stellen voor het Stichten van een
Weeshuis tot verzorging van Protestantse wezen
met daarnaast ook een voor de Rooms-
Katholieke wezen.

Voor het bestuur hiervan werden de twee door
de wet erkende Protestantse Kerken, de Ned.
Hervormde en de Lutherse Gemeente uitgeno-
digd en de Rooms-Katholieke Kerk.

In 1857 zijn deze statuten gereed en worden in
1858 ook de Huishoudelijke Reglementen voor
het Protestants Weeshuis voorgelegd, die zowel
door de Hervormde als de Lutherse Gemeente
worden aanvaard.

Het Protestants Weeshuis zal worden bestuurd
door een Stichting, die zal worden opgericht
door beide Protestantse Gemeenten samen.
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Een nieuw orgel

De Lutherse Gemeente had andere zorgen, het
orgel begon slecht te worden. De Kerkeraad riep
het advies in van de Heer Kam, een orgelbouwer
uit Rotterdam. Deze vond het orgel te zwak en
stelde een vergroting voor, alsmede een aantal
reparaties.Hij beeindigde echter zijn expertise
met de mededeling:

"De ondergetekende beeft een nieuw orgel
gezien en bespeeld, staande bij de orgel-
bouwer Rogiers, te Bergen op Zoom.

Het welk doelmatig in de kerk zoude
kunnen worden geplaatst en voorzover
onderzocht is bet een deugdzaam werk,
doch wenselijk zoude bet zijn, dat bet
gerammel van bet mekaniek weggenomen
wordt en dat er een pedaal van twee octaaf
namelijk van groot "C tot een gestreept C

werd bijgevoegd.”
WH. KAM - Rotterdam.

Zo trad in 1861 de Kereraad, als Ds. D.J. Andreae
hier predikant was, in contact met de orgelbou-
wer CJ. Rogier uit Bergen op Zoom, die in 1857
het orgel had gebouwd.

Vanzelfsprekend waren de financién een moeilijk
punt, maar door extra collecten en leningen en
met krachtige hulp van het Stadsbestuur en de
Hervormde Gemeente, kreeg men de benodigde
775 gulden bijeen.
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De Heer Rogier mocht wel het oude orgel mee-
nemen, waarvan de waarde nog op 300 gulden
werd geschat.

Na afkondiging in de Kerkdienst op Hemel-
vaarstdag 1863, op14 Mei bij de Lutheranen en
op Zondag 17 Mei bij de Hervormden, gingen de
Lutherse Kerkeraadsleden met een intekenlijst
langs bij de protestantse ingezetenen van

Bergen op Zoom. Op Zondag na Pinksteren, op
13 Mei 1863, werd aan de Gemeente medege-
deeld, dat op Zondag 7 Juni geen dienst zou zijn
ter wille van de verbouwing, maar dat op Zondag
14 Juni het "nieuwe speeltuig” zou worden inge-
wijd.

Op Vrijdag 12 juni werd een advertentie in de
Bergen op Zoomse courant geplaatst. Hierin
werd men op de hoogte gesteld van de inwijding
van het orgel, waarbij tevens dank werd gebracht
aan hen die bijdroegen en dat men hen uitnodig-
de op een concert op Maandag 15 juni, ‘s mid-
dags om 5 uur.

De opening was zeer feestelijk en het orgel vol-
deed in alle opzichten aan haar verwachting.

Zo was de Lutherse Gemeente in het bezit geko-
men van een geheel nieuw orgel. Elders gebruik-
te Rogier nog vaak tweede handspijpwerk, hier
was echter pijpwerk van eenzelfde factuur, dus
niet van verschillende herkomst.
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Rogier, meester orgelmaker, verklaarde, dat hij
gedurende vijf achtereenvolgende jaren voor het
orgel instaat en het jaarlijks zal stemmen voor vijf
gulden.

Tevens bekent hij, dat hij als betaling het oude
orgel heeft ontvangen, plus de som van zeshon-
derdvijftig gulden. Terwijl de resterende honderd
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gulden hem na een jaar met 5% rente zal worden
uitbetaald. Zoals hij een jaar later verklaart, die te
hebben ontvangen.

Van 1863 tot 1939 werd de gemeentezang in de
Kerk aan de Geweldigerstraat op dit orgel bege-
leid.

Het nieuwe "oude” orgel
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Een tijdsbeeld

Eind 1867 beklaagden verschillende patiénten
van het Alg. Burg. Gasthuis zich over het optre-
den van het verplegend personeel. Volgens
Hervormde Gemeenteleden bekeerden de
Katholieke zusters regelmatig Protestantse
patiénten kort voor hun overlijden tot het RK.
geloof "En dat is” zo schreef de Hervormde
Kerkeraad, die zich ermee bemoeide "ten ene-
male in strijd met het karakter van een algemeen
Burgelijke instelling. Die moet zorgen dat aan de
verschillende godsdienstige gezindten een gelij-
ke mate van vrijheid toekomt”

Ook in 1874/75 kwamen dergelijke gevallen voor
enwerd een commissie van onderzoek inge-
steld.

Men kwam toe tot de conclusie dat de klachten
van de kerkeraad gegrond waren. De regenten
moesten maatregelen nemen om de zusters in
het gareel te houden. Zo moest, indien een
patiént tot een ander geloof wilde overgaan, dit
aan het regenten-college worden gemeld.

In 1860 gaat Ds. TM. Reiche, na 41 dienstjaren,
met emeritaat.

In 1861 wordt Ds. D. J. Andrea beroepen, die tot
1866 blijft en dan met emeritaat gaat.

In 1867 komt Ds. J. Bakker Czn. naar Bergen,
doch gaat in 1870 naar Vlissingen.
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De Latere tijd

Wegens reorganisatie van de binnenstad werd in
het jaar 1935 het kerkgebouw onteigend. In 1937
werd besloten tot de bouw van een nieuwe
Lutherse Kerk. De Stadsgemeente stelde daar-
voor grond beschikbaar in de Faurestraat, een
straat in een betrekkelijk nieuwe wijk, waar de
Kerk niet opvallend in een hoek kwam te staan.

Op 13 Mei 1939 wijdde Ds. NJ. Bieger de nieuwe
Lutherse Kerk in. Hoewel het kerkgebouw wat
verscholen ligt, is het een doeltreffende ruimte.
Het orgel van Rogier uit 1857, werd van de oude
Lutherse Kerk min of meer uit nood naar de
nieuwe kerk overgebracht. Eerst zou er namelijk
een nieuw orgel worden aangeschaft, waarin ook
bij de bouw reeds was voorzien. Maar de finan-
cieén bleken hiervoor ontoereikend, zodat men
het Rogier-orgel wel mee moest verhuizen.

Gelukkig eigenlijk, want het oude orgel voldeed
ook in de nieuwe ruimte uitstekend. Regelmatig
werden er orgel-concerten gegeven waar veel
belangstelling voor was.

Gedurende de oorlog van 194045, was

Ds. J. Hallewas predikant in onze gemeente.
Hoewel vaak onder moeilijke omstandigheden
ging het kerkelijk leven voort. Zo kwam eens
gedurende de eredienst een Duits militair het
Kerkgebouw binnen, die om het Heilig
Avondmaal vroeg.
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Aan het eind van de oorlog werd door de
Canadezen hard gevochten om de stad Bergen
op Zoom te bevrijden, waarbij in de Faurestraat
en omgeving diverse granaten insloegen Het dak
en de ramen van de kerk werden daarbij bescha-
digd. Gedurende vele jaren heeft de Kerkeraad
van lieverlee de schade kunnen herstellen en
werd de Kerk ook beetje bij beetje aangepast aan
onze wensen.

Zo werd in 1977 een centrale verwarming aange-
legd, alsmede een ringleiding voor hardhoren-
den en in 1980 werd de Maarten Lutherzaal aan-
gebouwd.

In 1980/81 was het orgel weer aan een opknap-
beurt toe.

Het werd daar de Fa. de Graaf uit Leusden geres-
taureerd. Hierbij bleek dat in het orgel nog
onderdelen aanwezig waren, die werden ver-
werkt toen het orgel in 1827 van de Waalse Kerk
werd overgenomen.

Op 18 Januari 1981 werd het gerestaureerde
orgel weer in gebruik genomen, waarbij de
bekende Lutherse cantor-organist W. Mudde het
orgel bespeelde en Ds. A.K. van der Mey de
dienst leidde.

In 1992 kreeg de Melanchton-zaal een beurt en
werd deze geheel gemoderniseerd.
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Voor en na de renovatie van bet interieur
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Wat aan het Kerkgebouw nog ontbrak was de
Lutherse Zwaan, ook deze werd in 1992 op de
gevel aangebracht.

Het interieur van de Kerk, dat in 1939 in donker
bruin gebeitst of geverfd hout werd geinstal-
leerd, viel langzamerhand uit de toon en onge-
schikt om de Kerk eventueel voor anderen aan-
trekkelijk te maken.

Zo vond in 1995 een grondige renovatie van het

interieur van de Kerkzaal plaats en werd het don-

ker bruine hout na circa vijftig jaar vervangen.
Indertijd werd het uit nood zo ingericht, omdat
de Kerkeraad niet over voldoende middelen kon
beschikken om het interieur in een betere hout-
soort te laten uitvoeren.

Men hoopte toen echter het interieur in onge-
veer vijf jaar te vervangen.

Het is wel vijftig jaar later voordat het interieur
onder handen werd genomen en het geheel
werd omgezet in licht ahorn hout.

Ook werd het liturgisch centrum aangepast aan
de moderne Lutherse liturgische inzichten.

De vernieuwde preekstoel en de banken en de
gehele entourage ademt een aangename en
evenwichtige sfeer.

Op de belendende pastorie werd een verdieping
geplaatst zodat het geheel ook van buiten een
geslaagd complex werd.
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De Lutherse Gemeente is echter kleiner, veel
kleiner geworden, zj telde in 1996 nog slechts
35 leden en 28 doopleden. In de plaatselijke
Raad van Kerken draait de Gemeente toch actief
mee en neemt zij deel aan de Gemeenschappe-
lijke Kerkdiensten in de stad, ook al bestaat bij
andere kerken wel eens de begrijpelijke neiging
om het kleine Lutherse groepje over het hoofd
te zien.

Op de Kansel van de Lutherse Kerk in de
Faurestraat ligt de Lutherbijbel, die stamt uit het
jaar 1648 en die gedrukt werd door Riewert
Dirckzn. van Baardt uit Amsterdam.

De Bijbel, die door de Gemeente als geschenk
van de Amsterdamse Lutherse Gemeente werd
ontvangen.

Nochtans straalt deze kleine Lutherse Gemeente
Bergen op Zoom zoveel warmte uit, dat het
onbegrijpelijk is, dat in deze tijd, waar om ons
heen zoveel verdriet, nood en kilte is, de weg
naar deze plek zo moeilijk te vinden is.

Op 17 October 1998, zal het 300 jarig bestaan
van de Lutherse Gemeente worden gevierd.

Wij hopen dat U deze heuglijke dag mee zult
vieren, opdat men de Moed en de Kracht ont-
vangt, om daarmee gesterkt, het werk in de
Lutherse Gemeente in Bergen op Zoom voort te
zetten.
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Vnnv on ma do ronnnatio nan hot interieur
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Predikantenlijst:

1698 - 1735 Gerardus (Gervinus) Sasse (van: Den Haag)

1735-1748 Johan Hendrik Waeyer (naar: Harlingen)

1750 - 1788 Johannes Albertus Heitfeldt (overleden)

1789 - 1797 Christiaan Heinrich Ebersbach (naar: Amsterdam)

1787 - 1812 Justin Ernst Steuerwald (overleden)

1813 - 1814 Johann Friedrich Krdmer (naar: Zierikzee)

1815 - 1816 Roelof de Klover (naar: Breda)

1817 - 1819 Casparus Op den Oort (naar: Zierikzee)

1819 - 1860 Theodorus Marinus Reiche (met emeritaat)

1862 - 1866 Dignus Jacob Andreae (met emeritaat)

1867 - 1870 Jacob Bakker (naar: Vlissingen)

1871 - 1872 Wilhelmus Johannes Frans Meiners (naar: Zaandam)

1874 - 1892 Theodoor Alexander Wolrad Hendrik Ricken (van: Tiel; met emeritaat
1897 - 1899 Henricus Johannes Loman (naar: Maastricht)

1900 - 1907 Johan Willem Karel Hoevers (naar: Breda)

1908 - 1926  George Frederik Drejer (van: Harlingen; ontslag)

1937-1939 Johannes Nicolaas Bieger (van: Nederlands Oost-Indig; naar: Leiden)
1939 - 1946 Jan Hallewas (naar: Pekela)

1947-1950 Karel van de Braak (van: Tiel; legerpredikant)

1959 -1962 Leonard Gottlieb Christiaan Grabandt (van: Leeuwarden; tezamen met Dordrecht; naar: Haarlem)
1962 - 1965 Johannes Mostert (tevens Breda; naar: Rotterdam)

1969 - 1973 Arnoud Nierop (tezamen met Zeeuwse gemeenten; legerpredikant)
1973 - 1975 Gerard Johan Mostert (van: Pekela en Winschoten; ontslag)

1976 - 1980 Anders Kristian van der Meij (van: Haarlem; met emeritaat)

1982 - 1987 Henk Briuerius Meyboom (geestelijk verzorger; emeritus, geestelijk verzorger)
1987 - Willem Baan (sinfds 1981 predikant te Dordrecht)
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Literatuur:

Uit het Archief der Evangelische Lutherse Kerk te Bergen op Zoom
Dr.C.C.G. Visser, De Lutheranen in Nederland, 1983

Met medewerking van het Gemeentelijk Archief te Bergen op Zoom
De Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom
Studies uit Bergen op Zoom,

Van Gasthuismeesters, Momboirs en Regenten

Dr. Th. A. Fafie en ].L.]. Meiners
Hoe Het Lutherde in Nederland 1997

Memo.

Op de frontpagina van dit boekje een afbeelding van de Lutherroos.
Een handwerk dat door Mevr. L.A. vd. Mey - Keessen werd gemaakt en hangt in de
Melanchtonzaal van de Kerk.

Aan de achterzijde van dit boekje, de Zwaan welke thans is aangebracht aan de
voorgevel van de Kerk. Dit is de tweede Zwaan, de eerste hing iets lager en werd
door onverlaten meegenomen.

Opmaak en druk: J. de Groot Reclame & Drukwerk
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